
MEMORANDUM 

No: 1539 

• r v . 

Van : Mr. C. L. W , FOCK 

Aan : de Minister-President. 

Hoewel het nog rijkelijk vroeg is om een 
analyse te maken van de gevolgen van de z.g. legale "Machtüber
nahme lt door De Gaulle in Frankrijk en hetgeen bekend is gewor
den omtrent de plannen en het program van De Gaulle weinig 
aanknopingspunten bied1~mag een voortdurende appreciatie van 
de toestand toch niet achterwege blijven. 

Ik behoor tot degenen, die t.a.v. de bui
tenlandse politiek van De Gaulle weinig illusies koesteren. Er 
zijn enige geruststellende verklaringen geweest, met name t.a. v . 
de Europese samenwerking. Als het waar is, dat De Gaulle deze 
samenwerking wenst te continueren en de verdragen wenst uit te 
voeren, dan zal daarbij toch de beperking moeten worden gemaakt, 
dat zeker daarbij een uitzonderingspositie voor Frankrijk zal 
worden bedongen. Zelfs zonder het einde van de Vierde Republiek 
was het te verwachten geweest, dat, met name in de EEG, Frank
rijk verschillende uitzonderingsposities zou hebben bedongen 
in verband met zijn moeilijke economische en financiële toestand. 
De oorzaken van deze moeilijkheden kan men verder in het midden 
laten. Zij liggen zozeer voor de hand, dat zij ook geen beschri j 
ving behoeven. Vooralsnog valt niet te zien, dat deze oorzaken 
onder De Gaulle's beWind op korte termijn zullen worden wegge
nomen of verbeterd. Integendeel een "verstijving" in Noord
Afrika, waaraan n.m.m. De Gaulle in verband met de daar aan
wezig zijnde sentimenten niet zal kunnen ontkomen, zal deze 
moeilijkheden slechts kunnen vergroten. Om deze reden vind ik 
de voorlopige aankondiging t.a.v. zijn Europese politiek in 
het programma van De Gaulle zo gevaarlijk. Want zij betekent, 
dat een handhaven van de EEG met zich zal moeten brengen het 
toestaan door de 5 partners van alle uitzonderingen, die 
Frankrijk al of niet met redelijkheid kan eisen. Het heeft 
iets van de omhelzing van de oerang-oetang, waar degenen die 
omhelsd worden (in dit voorbeeld de 5 partners) tengevolge 
van de hete liefdesbetuigingen dreigen te sneven. Het zou 
mij niet verwonderen, indien wij in de komende maanden nog 
meer dan ooit tevoren de argumentatie zullen moeten aanhoren, 
dat Frankrijk moet worden "geholpen" en dat begrip moet be-
staan voor "Frankrijks moeilijkheden". M.a.w. het concours 
mutuel (waarbij het "mutuel" nooit is van de zijde van Frank
rijk) zal naar ik meen niet van de lucht zijn. Evenzeer ver-
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wacht ik, dat onze partners in de EEG, met name ook de 
Duitsers, hun tot dusverre gevoerde politiek t.o.v. Frankrijk 
in versterkte mate zullen doorvoeren, teneinde De Gaulle 
tenminste niet uit de boot te stoten. Dit alles betekent 
een acuut gevaar van voortdurende chantage op de 5 partners 
van Franse zijde. Ik voorzie dan ook zeer grote moeilijkheden 
voor Nederland in dit verband. In het midden latend om welke 
reden, zijn wij nl., naar ik vermoed, de enigen, die zullen 
trachten aan deze chantage enigermate tè ontkomen. Ik per
soonlijk zou daarbij een zo vast en sterk mogelijke politiek 
willen volgen. Ik heb niet de minste neiging om Nederland 
op te offeren aan de opvolgster van de thans stokdood zijnde 
Vierde Republiek. Indien wi concessies zouden willen doen 
in de richti als ~er oven wor t aan e u en de 

en he un ~n erdaa es aan e 
moe~li e en zou z s vo or ~ s echts aanvaar aar klmnen 
z~inà in ~en wij a s onwr~ are voorwaar e zou en s e en, 
da e Fransen hun verzet te en en sabot e van de vri han-

e szone zou en opgeven. e ee van een opa van e , 
waarvan Frankrijk onder een ' Gaullistisch bewind, zonder 
vrijhandelszone is vrijwel een schrikbeeld. 

4 juni 1958 
F/2 


