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Tijdens mijn kennismakingsbezoek aan minister Bahr

op 16 dezer (vide berichtgeving l.a.w. d.d. 17 J
1975) uitte deze zich bijzonder sceptisch over de ont-
. wikkeling van een Europese eenheid.

anuari

Tijdens de oliecrisis in eind 1973 zou hij in Parijs
hebben gepleit voor een algehele Europese solidarisering
met Nederland waardoor de eenwording van Europa in hoge
mate zou zijn bevorderd. Doordat van Franse en van
Engelse zijde de hiermee samenhangende risico's als te
groot werden gezien, werd - dixit Bahr - een "Sternstunde
Europas" gemist. Wat er nu is overgebléven zou niet veel
meer zijn dan een douaneunie, een tolunie, op zichzelf
nuttig maar het idee van de Europese eenheid werd |
nauwelijks positief door beinvloed. Zich baserende
deze, m.i. wat te simplisti®che, analyse, zeide

minister dan ook weinig te zien in de Brusse

gen waar teveel werd gepraat en waar te
Hij reisde natuurlijk wel naar Brussel, al

maar om, zoals hij zei, zijn visitekaa

an Buitenlandse Zaken
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No. 714/258 Bonn, 20 januari 1975

Ik heb geantwoord dat wij, ondanks teleurstellingen
in verleden en heden, onze hoop toch gevestigd hielden
op de toekomst, ook op energiegebied. Uiteraard beperkte
ik in mijn antwoord, omdat ik in de eerste plaats gekomen
was om te luisteren. Voor goed begrip voeg ik dan ook toe
dat minister Bahr onderstreepte dat hij hier een zulver
persoonlijke opinie ten beste gaf, die niet de mening
van het kabinet in zijn geheel vertolkte.

DE AMBASSADEUR

‘ . D.W. van Lynden




