
§.11 Mei 1552 (Dillenburg). Graaf Willem aan den Prins. Lange 
brief met verzoek om hulp tegen het hem bedreigende Hessen , dat zich 
geheel aan Frankrijk verbonden heeft; hij is niet te Butzhach ver
schenen , zooals verscheidene vorsten in zijne omgeving, om zich met 
de Franschen en Maurits te verbinden.

Deze brieven blijven tot den dood van Maurits in denzelfden geest 
luiden ; herhaaldelijk treedt de Prins bij den Keizer en Granvelle voor 
zijn vader op , ook in de volgende jaren tot den vrede te Passau, toen 
het gevaar van de zijde van Hessen afnam en de twisten over Dietz 
in een proces verliepen.

b. In een bundel, getiteld : Schreïben ohne Dat urn (1560-1606), tal 
van aanteekeningen en losse papieren van graaf Jan, ook betreffende 
de Unie , hét stadhouderschap in Gelderland en den toestand der Neder
landen na den dood van den Prins, waarschijnlijk van veel belang 
maar eerst bij eene nauwkeurige bestudeering op de rechte waarde te 
schatten.

c. 1566.
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