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73 11 21 B Willem van Oranje (Delft)
aan Marnix' echtgenote Philipotte de Bailleul

21 november 1573

Deze brief is niet gericht aan Marnix maar aan zijn echtgenote Philipotte 
de Bailleul. Marnix was op 4 november te Maaslandsluis gevangen genomen 
door de Spanjaarden en overgebracht naar Den Haag.

„De Prins verzekert Marnix’ echtgenote van zijn diep medevoelen ; hij 
zal niets onverlet laten om Marnix vrij te krijgen. Hij is er van overtuigd 
dat zij met geduld deze door God overgezonden beproeving zal dragen”.

Marnix was ca. 1562 getrouwd met Philipotte de Bailleul, die hem vier 
kinderen schonk. Zij overleed in 1586, waarna Marnix nog tweemaal zou huwen.

c : ’s-Gravenhage, Koninklijk Huisarchief, Formulaerboeck AU, XIV, 1-12, nr. 170, 
f. 363 r ; d : Gerlo, OBM, nr. 5, p. 7.

A Madame de S[ainc]te aldegonde

Madame de Staincjte Aldegonde. Je ne faiz doubte du grand regret que vous aurez 
eu pour le desastre advenu a Mons[ieu]r de S[aincjte Aldegonde v[ost]re mary qui 
sera cause que pour ne renouveller v[ost]re douleur je ne vous en feray icy aultre 
mention. Seullement vous asseureray que comme icy commenche je ne fauldray 5 
de flairje tout ce qui sera possible pour la délivrance de v[ost]re dict mary, de sorte 
qu’aydant Dieu jespere vous le verrez bien tost delivre a v[ost]re contentement et ce 
pendant veu lequite de ceste cause et comme vfostjre dict mary y at tousiours 
marche dung pied droict vous debvez porter patiemment ce quil a pieu au 
Sfeigneujr Dieu ordonner de luy et vous conformer a sa divine volonté comme je 10 
masseure par vfostjre bonne discrétion vous scaurez fort bien ffairje. Et sera 
lendroict ou je supplieray le créateur eternel vous donner consolation avec longue 
et bonne vie. Escript a Delft le XXIe de Novembre 1573.
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