BRIEF VAN PRINS WILLEM VAN ORANJE AAN DE REGERING
VAN GOUDA VAN 26 MEI 1574, met het verzoek om met het oog op
het dreigende beleg koren naar Leiden te sturen.

Die Prince van Oraengién, Grave van Nassau etc.
Heere ende Baron van Breda, van Diest etc.

Eersame wyse lieve besundere, Alzoo wij onderricht worden, dat de vyant in meyninghe
zoude zyn de stadt Leyden te benauwen, ende dat daarom van noode is tot versekerheyt
derzelver eenige goede quantiteyt corens met alder deligentie daer inne te brengen, soo
hebben wij den wethouderen van Dordrecht zulcx voorgehouden, dewelcke dienvolgens tot
bystant der voirn. stede promptelyck ende gewillichlyck geaccordeert hebben een quantiteytt
van veertich lasten corens die in alder deligentie derwaerts gevuert worden. Ende. alzoo wij
egheenssins en twyffelen aende goede affectie die ghy der bovengen. stede van Leyden ende
den gantschen vaderlande zyt draegende, hebben wy ulieden zulcx wel willen voirhouden ende
versoecken, dat ghy lieden dienvolgens met allen mogelycken vlyet insgelycx alzoo goeden
quantiteyt corens naar Leyden wilt schicken als ghy lieden naer uwen vermogen te wege zult
connen gebrengen. Ende boven den goeden dienst, dien ghy derzelver stede tsamentlyck
den geheelen vaderlande daer aene doen zult, willen wy wvan gelycken t allen tyden wel
bereet zyn zulcx tegens ulieden te verschuldigen, begeerende daeromme andermael, dat ghy
onse beliefte in desen naer te comen in egheenen gebreke en blyft, ende dat opt alder-
spoedichste, alzoo de zake acceleratie is heysschende.

Eersame wijse lieve besunderen, onse Heere Godt zij met u.

(Geschreven tot Dordrecht opten XXVI May 1574. ,
Ulieder goede vrient

w.g. GUILLE DE NASSAU.

Adres aan de achterzijde:
Den eersamen wysen onsen lieven besunderen, Borgermeesteren ende Regeerders der stede

van der Goude.

Noot, — Juist op dezelfde 26e Mei dat de Prins deze brief verzond, sloeg de Spaanse
bevelhebber Valdez het beleg al voor Leiden, zodat het Gouda niet mogelijk geweest zal zijn
aan het verzoek te voldoen.



