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Willem van Oranje, waarschijnlijk aan Lodewijk van Boisot 30 September 1573.

Edele, vrome, lieve, besundere, hoewel dat wij u voorgisteren all int langhe gheschre- 
ven hebben van de gelegentheden deser quartieren midtsgaders oock van de preparatien 
die wij zijn maeckende om u met noch een goet getal schepen te hulpen ende te assisteren, 
waervan Hendrick de Mayster bevel heeft ende dieselve schepen met allen moeghelijcken 
vlijt is toerustende, soo hebben wij nochtans nijet willen laeten, hebbende de bequaem- 
heijt van de brengher deser, andermael u tselve te verwittighen teneijnde ghij den steden 
ende crijchsluijden sulcx te kennen gheeft ende dat wij voorts nijet laeten en zullen alle 
vlijt aen te wenden om ulieden alle voorzede hulpe ende bijstandt te doene des ons ijm- 
mermeer moeghelijck wordt. Ende teneijnde wij tselve te gevuechelijcker doen moeghen 
soo en wilt nijet laeten ons van daghe te daeghe alle gelegentheijden van dien quartieren 
midtsgaeders de gestaltenisse van de vijandt te verwittigen ende zunderlinghe oft zij noch 
gestormt hebben ende in meninghe zijn op te breken, alsoo alhijer veele daervan gheseght 
wordt. In desen quartieren zijn die zaecken Godt Loff in redelijcken staet ende wij en 
spaeren egheen neersticheijt om die steden wel te verstercken ende met proviande ende 
munitie van oirloghe midtsgaders alle andere nootsaeckelijckheden wel te doen versien.

Edele, vrome, lieve, besundere, onse Heere Godt zij met u. Gheschreven tot Delft op 
ten lesten dach Septembris 1573.

U goede vriendt 
Guillaume de Nassau

N. Brunynck


