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Willem van Oranje aan de magistraat van Rotterdam 28 mei 1573 (zie afbeelding op
pag. 173).

Eersame discrete lieve besundere, Wi} hadden wel verhoept noch heden van hier te ver-

trecken, om eens bij ulieden te comen, ende ulieden etlicke saecken tot vorderinge van de
gemeljne welvaren streckende, te verthoonen, maer also ons tegenwoirdelick zekere ande-
re affairen overcomen zijn, ende dat wij gaerne souden accorderen met den Engelschen
crijchsvolck lest uut Engelant gearriveert zijnde, so hebben wij voor goet gevonden de
voors. onse reijse uut te stellen, ende opdat nochtans dei saecken die wij ulieden begeren
te remonstreren nijet verachtert en wordden, hebben wij wel willen derwaerts affveerdi-



J-- oo

gen, den heere van Bocxstel jonckeren Jacob van der Does, ende Nicolaes van der Laene
brengers deser. Ende alzo zij volcomenlijck van onse meijninge onderrecht zijn, achten
wij noodeloes eenich wijder verhael ulieden dienaengaende alhier te doene, willen wij u
daeromme alleenlick versoeken, dat ghij de selve gehoirt hebbende, henlieden volcoomen
geloove toestellen wilt als ons selven, ende ulieden daerinne reguleren volgens die sunder-
linge affectie wie wij weten ghijlieden van allen tijden tot welvaren van den gemeijnen
vaderlande gedragen hebt. Ende sult u mogen versekeren dat al tzelve ulieden ende

eenenijgelijcken van u ten besten comen sal.
Eersame discrete lieve besunderem onse Heere God zij met u. Geschreven tot Delft den

28en dach meyj 1573.
Ulieden goeden vrunt

Guillaume de Nassau

Adres: Den Eersamen discreten onsen
lieven besunderen Burgemeesteren
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van Rotterdamme.



