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Voorlopige transcriptie 

Mijnheer, 

Hoewel dat ick U.Ed. mett mijn eigene saecken meer als te veele inportunere, 
soe heb ick eevenwel op ’t instantelick anholden van d’heer Nijkercke niet 
kunnen ofte moegen ledich staen U. Ed. sijn versoeck te recommendieren. Het 
droevich ongeluck van Sijn Genade Stadtholder ontstelt mij meer als ick de 
penne kan doen uthgeven, ende alsoe men hier an sijn reconvalescentie 
twijfelt, meen ick datte saecke in meerder achtingh bij onse nagebueren 
genoemen dient te werden als voor desen, ende datten baes niet qualick sal 
neemen datt desselfs getrouwen dienaer ’t selve  behartiget, in val Godt den 
Heere den hoechgemelten Heere Stadtholder uth desen leven sol koemen te 
halen, ’twelck ick van herten anders wensche, waermede ick sal eindighen 
ende mijn leven sijn en blijven, mijnheer, U.Ed. dienstwilligen, 

S. van Haersolte 

Zwol, den 12 julij 1640 

[Adressering:] An mijnheer, mijnheer van Sulicum, raedt ende secreta[ri]s van 
Sijn Hoecheit, sijnde in ’t leger 
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