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Plv. hoge commissaris te Djakarta (Gieben) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 3 mei 1950

Voor Van Maarseveen, mede voor Drees en Stikker.
Blijkens op 2 dezer afgesloten rapport van Generale Staf is toestand in Makassar uiterlijk

onveranderd rustig. NTCOI meldt omtrent de weder openstelling van zee en luchtverbindingen
naar en van Makassar dat schepen aldaar wel kunnen laden en lossen, doch dat geen personen,
althans geen reizigers van CMV mogen embarkeren. Door genoemde troepencommandant is
Apris-leiding in OI erop gewezen dat blokkering afvloeiend personeel bestemd voor andere
havens in OI reorganisatie KNIL vertraagt. Ass. Resident van Mandar verzocht aan Kawilarang
om in verband met ernstige toestand aldaar onverwijld Apris-troepen te zenden en indien
mogelijk ambtenaren waaronder politie met gezinnen per boot doen evacueren. In Bone is
toestand rustiger. Apris troepen aldaar wensen niet Apris doch TNI te worden genoemd. Hun cdt.
tekent dan ook alleen als TNI cdt.

Aan een telegram van NTCOI aan CLG van 30 April over stemming onder Ambonese en
Menadonese KNIL militairen te Makassar ontleen ik het volgende:
Ten aanzien van uitroepen Republik Zuid-Molukken en eventueel volgen van dit voorbeeld van
Minahassa geven dezerzijdse gegevens als algemeen beeld te zien dat Ambonese en Menadonese
KNIL-militairen te Makassar voorshands afwachtende houding aannemen. Mede in verband met
inbreng Apris en gelijktijdig daarmede ontstane huidige militaire en politieke situatie in het
bijzonder in Zuid-Celebes en Minahassa stemming onder Ambonese en Menadonese KNIL-
militairen gespannen. Op ogenblik Ambonese KNIL-militairen te Makassar ten zeerste
sympathiseren met Republik Molukken doch zolang zij nog KNIL-militairen zijn, deze
proclamatie niet openlijk (militair) steunen. Men verwacht dat hun overgang naar Apris spoedigst
zal bewerkstelligd waarna zij 'wel verder zullen zien'. Onder Ambonese militairen Aziscie eveneens
zeer grote sympathie voor Republik Molukken. Voorshands voorzichtiger stemmen gehoord dat
nu hun vaderland zelfstandige Republik is, zij geen berechtiging door ander staat (RIS) aanvaarden
voor destijds door hen begane misstap (Aziscoup). In Menadonese KNIL-kringen te Makassar
hoopt men dat Minahassa stap Molukken zal navolgen met Twapro aan hoofd. Ogen dezer
militairen aanvankelijk gericht op Twaprobestuur, Maweikere voorzitter, thans als Parlementslid te
Makassar en zeer zwak van gezondheid waardoor eventuele overtocht naar Minahassa niet te
bepalen. Thans Menadonese militairen hopen initiatief tot vrijheidsproclamatie zal genomen door
rechtsgeoriënteerd persoon in Minahassa. Op welk persoon deze hoop gevestigd en wanneer
eventuele vrijheidsproclamatie verwachtbaar, dezerzijds onbekend. Voor zover mij bekend
Maweikere hiertoe in Minahassa nog niemand aanwees. Wel hij schriftelijk aan Sg. Majoor
administrateur Christoffel verzocht ingeval overlijden Maweikere leiding hoofdbestuur Twapro
overnemen en streven voorzetten.
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