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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 13 juli 1950

Mede voor Drees en Stikker.
Referte Uw telegram 131.

Er zijn geen tekenen, die er op wijzen dat binnenkort een aanval op Ambon zal worden
ingezet. Integendeel, alles wijst er nog op, dat de RIS nog steeds er naar streeft een vreedzame
oplossing te zoeken. In ander verband kom ik hierop terug. Ongetwijfeld heeft men sinds het
uitbreken van het Ambon-geschil van Indon. zijde troepen naar verschillende eilanden rondom de
Molukken gebracht, waar zulks zonder noemenswaard militair risisco kon plaatsvinden. Dit kan U
uit mijn voorgaande berichtgeving bekend zijn. Ook is bekend, dat RIS-marine eenheden zo af en
toe in de buurt van Ambon optreden en daar een gedeeltelijke blokkade doorvoeren. In de laatste
dagen heeft mij op dit gebied echter geen enkel nieuw verontrustend bericht bereikt. Of
uiteindelijk een vreedzame oplossing van het Ambongeschil gevonden zal worden, kan ik U
natuurlijk niet voorspellen en niemand kan dit garanderen. Redenen voor Uw alarmerend bericht
131 zijn er m.i. echter niet geweest. Het zou mij wel interesseren en ik meen daar wel aanspraak
op te hebben uit welke bronnen de door U bedoelde verschillende berichten afkomstig zijn. Ik
weet zeer wel, dat in Nederland in vele kringen het gevoel bestaat, dat de Ambonezen, die ons
steeds trouw zijn geweest, thans door Nederland aan hun lot worden overgelaten. Sinds het
Ambongeschil is ontstaan, is zijdens het HC al het mogelijke gedaan om een vreedzame oplossing
van het Ambongeschil te bevorderen. De inspanning, die daaraan voor mij verbonden is geweest,
moogt U niet onderschatten. Met U verschilde ik van mening over de middelen, die toegepast
moesten worden en in zoverre was ik het dus niet eens met het beleid terzake van het
zelfbeschikkingsrecht. Het daarover gevoerde debat kan m.i. de Ambonezen niet helpen. U houdt
mij ten goede, dat ik enigszins getroffen was door het feit, dat mijn eindregeling voor het KNIL
bij het Ned. Kabinet aanvankelijk ook financiële zorgen veroorzaakte. Het deed mij genoegen, dat
men uiteindelijk deze consequentie heeft aanvaard, doch het stemt wel enigszins tot nadenken.
Indien mijn afspraak met Hatta in kannen en kruiken zal zijn (ik hoop dat dit Vrijdag het geval zal
zijn), dan hebben wij in concreto iets tastbaars gedaan voor een betrekkelijk groot deel der
Ambonezen, die ons trouw zijn gebleven. Ik hoop, dat later zal blijken dat deze Ambonezen ons
daarvoor dankbaar zullen zijn. Wij mogen hier echter niet op rekenen, want uit alles wat ik van de
Legerleiding hoor en uit rapporten lees moge het mij veroorloofd zijn te verklaren, dat het op zijn
zachtst uitgedrukt wel lastige jongens zijn, doch daarom zal ik niet minder mijn best voor hen
doen.
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