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Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (\VVan
Maarseveen), 17 nov. 1950

Mede voor Stikker.

1. De angst onder de Nederlanders h.t.l. voor leven en bezittingen, welke dagelijks groeit door
de nieuwe moord en rampok partijen en gebeurtenissen als de reusachtige tabaksvernieling in
Oost-Java, maar vooral de hier algemeen heersende opvatting dat de door Sukarno ingeleide
en voortgezette hetze inzake NG tot volstrekt onberekenbare gevolgen zal kunnen leiden, is
langzamerhand een factor geworden, die de politieke, financiéle en economische
betrekkingen tussen beide landen gaat beheersen.

2. Oorlogsverhoudingen buiten beschouwing gelaten, heeft de geschiedenis reeds eeuwen lang
geen voorbeeld te zien gegeven van een dergelijk gebrek aan bescherming van Nederlandse
levens en bezittingen van de zijde van een bevriende mogendheid. Zelfs in Rusland en de
satellietstaten zijn de Nederlanders veel veiliger dan in Indonesié, nog wel 'Uniepartner".
Vooraanstaande Neds zien de ontwikkeling vooral als catastrofale bedreiging van grote Ned.
belangen, duizenden eenvoudige lieden worden steeds banger voor hun leven.

3. Het meest ernstige is nog niet eens de bestaande onveiligheid: deze is het gevolg van de loop
van zaken gedurende de afgelopen jaren, waarbij de tegenpartij de verantwoordelijkheid
gedeeltelijk op Nederland kan afschuiven. Onaanvaardbaar is dat - al vallen er veel
slachtoffers van andere nationaliteit - de terreur speciaal tegen de Nederlanders bedoeld is en
dat de Indon. Reg. tegen dit element niet openlijk stelling neemt, dat president voortgaat met
opruiende uitlatingen inzake NG, waarvan hij en de Regering het effect kunnen nagaan,
waardoor het volk - terecht of niet - meent in de lijn van de President en de Regering te
denken en te handelen. De Indon. Reg. kondigt weliswaar thans maatregelen inzake de
onveiligheid aan, maar daarbij wordt het officieel opgewekte anti Nederlandse element niet
speciaal veroordeeld.

4. 1k laat in mijn gesprekken met de autoriteiten alhier geen gelegenheid voorbij gaan om te
wijzen op mijn grote bezorgdheid over het verloop van zaken. Het is droevig te moeten
constateren dat ik in dergelijke gesprekken van optreden in belang van Nederlandse levens en
bezittingen niet voldoende effect verwacht zodat ik sinds enige tijd lijn volg waarbij ik
waarschuw voor gevaar dat tegenwoordige constellatie der regering uit hand zal lopen en "anti
Nederlandse' terreur zal ontaarden in 'anti blanke' beweging zo als destijds in China. 1k eindig
dan met het stellen van de vraag of de Indonesische Regering denkt op deze manier ooit
vreemd - i.c. Amerikaans - kapitaal te kunnen krijgen (conform mijn SP 90 over gesprek met
Natsir) en tref daarbij een gevoelige snaar.

5. Moeten wij nu de Unieconferentie en de besprekingen over NG welgemoed beginnen alsof er
geen vuiltje aan de lucht is? Mijns inziens zeker niet. Objectief gesproken hadden wij de
houding kunnen innemen dat het de Nederlandse Regering niet mogelijk is onderhandelingen
te voeren zolang geen Nederlander in Indonesié zich met succes meer kan beroepen op 'civis
batavus sum'.

6. Hetis waar dat het aannemen van een dergelijke houding geen practische politiek zou zijn.
Wel zou ik zeer ernstig willen adviseren als rode draad door de te houden besprekingen te
laten lopen de ongehoorde terreur waaraan Nederlandse levens en belangen hier bloot staan..

7. De Nederlandse Regering moet hierbij ook denken aan de stemming van de Nederlanders,
die hier niet alleen hun financiéle welzijn behartigen, zoals men maar al te veel in Nederland
denkt, maar exponenten zijn van Nederlandse ondernemingszin in de grootste zin des
woords. Deze groep landgenoten moet merken dat de Nederlandse Regering niet alleen -
overigens tegen hun zin - krachtig is opgekomen voor de Ambonezen, maar dat de
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Nederlandse levens onze Regering nog veel nader aan het hart liggen. Mede uit dien hoofde
zou ik bepaald in overweging willen geven in de te publiceren openingsrede - uiteraard niet
zonder voorkennis van de Indonesiérs - een toespeling op deze onaanvaardbare toestand te
maken.

Ik zou willen waarschuwen tegen de opvatting dat ingaan op mijn advies sub 6 en 7
ontactvol zou zijn omdat alles moet worden gedaan voor het scheppen en behouden van een
‘goede sfeer'. Bij mijn beleid hier heb ik nooit gemerkt dat de krachtige termen, waarin ik op
dit gebied opkom voor bedoelde Nederlandse belangen, aan de goede verhoudingen afbreuk
doen: ik geloof zelf dat eerlijke taal op dit punt eerder gewaardeerd wordt, althans
gerespecteerd wordt. Bovendien zal het doen van teveel concessies aan de goede sfeer door
deze Oosterlingen onmiddellijk geinterpreteerd worden als erkenning van Nederlandse
zwakheid, hetgeen wij later - misschien eerder dan wij denken reden zullen hebben te
betreuren.

Het is in deze gedachtengang dat ik zojuist afscheid nam van Sjafruddin, Djuanda en Sumitro.
Ik deelde de door hen bij deze gelegenheid uitgesproken hoop dat de besprekingen tot ‘iets
goeds' zouden leiden, maar merkte tegen ieder hunner afzonderlijk op dat zij zich moesten
voorbereiden op een sfeer van uitermate grote bezorgdheid over wat ik noemde ‘terreur’. 1k
voegde hieraan toe dat deze preoccupatie voor een groot deel berustte op de voorlichting
welke ik mij persoonlijk gedwongen had gezien aan mijn regering te verschaffen. Sjafruddin
verwees naar de regeringsverklaring die bedoelde groepen tot 4 December gelegenheid gaf tot
inkeer, waarop ik opmerkte dat van heden tot 4 December veel kon gebeuren. Ik meen
Sumitro, wees op de eventualiteit dat de beweging de regering over het hoofd zou groeien,
wat ik natuurlijk beaamde. Ik wees wederom op het gevaar van 'anti blanke' moord- en
roofpartijen en op eventuele indruk daarvan in Amerika.

Ik zou ten zeerste op prijs stellen te vernemen hoe de regering de inhoud van dit telegram
beoordeelt en of zij meent dat aan mijn adviezen moet worden gevolg geven, want het zou
onjuist zijn dat ik hier een krachtige houding bleef aannemen, wanneer dit in Den Haag niet
gewenst wordt.

Ik moge tenslotte de vraag stellen of het gewenst is dat ik, naast mijn menigvuldige
gesprekken over deze aangelegenheid, ook nog een officiéle nota tot de Indonesische
Regering richt om het Nederlandse standpunt vast te leggen. In dit geval zou zulks m.i.
zonder verwijl moeten geschieden, waarbij ik dan gaarne zal vernemen welke lijnen in een
dergelijke nota moeten worden gevolgd ten ware U.E. van mijn suggesties op dit punt
verlangt.



