
1254

Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 30 dec. 1950

Mede voor Stikker en s'Jacob.
1. Het hele verloop van de Ambonkwestie begint mij wel grote zorgen te baren. Ik weet hoe
gevoelig de Nederlandse publieke opinie is ten opzichte van de Ambonezen. Daartegenover kan
ik niet ongevoelig blijven voor stijgende critiek waarvan de Ambonezen in de kampen onderwerp
zijn geworden bij degenen die met hen in voortdurende aanraking zijn, legerleiding en bewakende
officieren zeker niet uitgesloten. Steeds meer wordt onder mijn aandacht gebracht hoe deze groep
- van Nederland uit gesteund - met de dag meer onhandelbaar en onredelijk wordt. Een in dit
verband niet te verwaarlozen factor schijnt ook te zijn de bijzonder hoge dagvergoeding, die de
Ambonezen blijven genieten en welke voor de helft ten laste van de RI komt.

Ik zou echter de zaak in groter politiek verband willen stellen door er op te wijzen, dat,
naar mate de Ambonezen actiever worden een groter aantal van goede troepen van RI gebonden
blijft, hetwelk RI belemmert bij het herstellen van orde en rust in het land. Waar hiermede in
overheersende mate Nederlandse levens en belangen zijn gemoeid, zal de Nederlandse publieke
opinie zich voor de keuze gesteld zien wat haar nader ligt; ondersteuning à outrance van
Ambonezen of levens en belangen der Nederlanders.

Ik weet, dat ik hier een these stel die bij het Nederlandse volk weinig zou worden
gewaardeerd, maar mijn functie brengt de plicht van objectieve berichtgeving mede. Ik meende
daarom de belichting van dit aspect van de Ambonese kwestie, zoals deze zich langzamerhand
aan het ontwikkelen is, niet achterwege te mogen laten.
2. Het is een eminent Nederlands zowel als Indonesisch belang, dat aan de aanwezigheid
van onder Nederlands bevel staande troepen in Indonesië (met uitzondering van de Militaire
Missie) zo spoedig mogelijk een eind wordt gemaakt. Hiertoe bestaan voorzover ik kan zien 5
mogelijkheden:
1. Overgang van ex-KNIL naar APRI,
2. demobilisatie ex-KNIL ter plaatse,
3. afvoer ex-KNIL naar Ambon,
4. afvoer ex-KNIL naar Nieuw-Guinea en
5. afvoer ex-KNIL naar Nederland.

Tot gebruikmaken van de mogelijkheid sub 2 is geen een Ambonees bereid. Gestook van
Aponno c.s. heeft de animo om de sub 1 genoemde weg te volgen voor het ogenblik geheel doen
verdwijnen. Het gestelde sub 4 schijnt practisch onuitvoerbaar. Derhalve blijven als reële
mogelijkheden slechts over die genoemd sub 3 en sub 5.

Wat de afvoer naar Ambon betreft meen ik er op te moeten wijzen, dat - naar mij uit door
journalisten, die onlangs Ambon bezochten, verstrekte gegevens juist weer is gebleken - de stad
Ambon grotendeels is verwoest en geen huisvestingsmogelijkheden biedt, dat de ganse bevolking
van het eiland op een hongerdieet leeft en de voedselvoorziening nog volstrekt onvoldoende is,
dat de legering en verzorging van circa 10.000 man APRI-troepen op het eiland reeds moeilijk
oplosbare problemen vormen en dat het uitgesloten moet worden geacht, dat 12.000 Ambonese
zielen uit ex KNIL kampen daar thans een redelijk bestaan zouden kunnen vinden. Tegen de
oplossing sub 5 lijken daarom nog de minste bezwaren te bestaan.
3. De ernstigste moeilijkheid, die aan iedere oplossing in de weg staat, is gelegen in de
funeste activiteit van Aponno en de hem steunende Nederlanders, waarvan het gevolg is, dat de
Ambonezen in een stemming zijn gebracht, waarin zij principieel alles weigeren wat hun wordt
voorgesteld, deels omdat zij menen, dat zulks Ambonees patriottisch is, deels omdat zij vinden,
dat zij het thans helemaal niet zo slecht hebben, deels omdat zij bevreesd zijn voor door Apanno
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in uitzicht gestelde represailles van de zijde der RMS, indien zij aan Nederlandse suggesties gevolg
geven.

Een eerste vereiste voor een redelijke oplossing is daarom, dat aan genoemde activiteit zo
spoedig mogelijk een einde wordt gemaakt
4. Een tweede voorwaarde voor oplossing lijkt mij, dat aan de Ambonezen duidelijk moet
worden gemaakt, dat de bestaande toestand niet kan voortduren en dat zij een keuze moeten
doen.

Indien hun zou worden medegedeeld dat KL beslist vertrekt en dat zij derhalve slechts
keus hebben om hetzij alleen en onbeschermd in de kampen achter te blijven, hetzij naar Ambon
terug te gaan, hetzij naar Nederland te worden afgevoerd, hetzij naar APRI over te gaan, valt aan
te nemen, dat een belangrijk gedeelte alsnog zou kiezen terugkeer naar Ambon of overgang naar
APRI. Hierdoor zouden de contingenten bestemd voor respectievelijk Nederland en Ambon tot
zodanige proporties worden teruggebracht, dat hun onderbrenging in respectieve destinaties geen
onoverkomelijke moeilijkheden meer zou opleveren.

Het sub 4 gestelde kan echter alleen geëffectueerd worden, indien de Ambonezen
werkelijk tot keuze worden gedwongen. Zolang de noodzaak van keuze niet duidelijk wordt
gesteld, zal het kwaad van besluiteloosheid blijven voortwoekeren. In verband met de komst van
Pandit Sahetapy zou ik gaarne spoedig Uw oordeel hierover vernemen.


