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Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen) aan hoge commissaris te Djakarta
(Lamping), 18 nov. 1950

Met instemming hebben Götzen, Blom en ik Uw 617 gelezen. De Minister-President kon
ik niet bereiken, maar ik ben overtuigd, dat hij onze inzichten deelt. Uit mijn telegrammen van de
laatste tijd zal U gebleken zijn, dat ook wij zeer bezorgd zijn over de groeiende toestand van
anarchie in Indonesië.

Juist hedenmorgen hadden Götzen en ik een bespreking met de heren van Oldenburgh
en Collot d'Escury van de Ondernemersraad. Zij verklaarden ons dat vele van hun beste en meest
onverschrokken employés de moed opgeven en van plan waren terug te keren. Reeds is sinds
geruime tijd in verband daarmede de tendens bij het Nederlandse bedrijfsleven aanwezig om zijn
activiteiten te richten op andere delen van de aarde, waar men onder meer normale toestanden
kan werken. Indonesië is dus druk bezig de goodwill van het Nederlandse bedrijfsleven, die in het
begin van dit jaar ten opzichte van Indonesië zeer groot was, in toenemende mate te verspelen.
De Indon. Reg. kan niet blind zijn voor de gevolgen die dit heeft voor de ontwikkeling van de
welvaart van Indonesië, te meer omdat de tendens die zich in het Nederlandse bedrijfsleven
ontwikkelt, aanstekelijk werkt op het buitenland, waar men trouwens evenzeer met zorg over
Indonesië vervuld is, al blijkt dit niet altijd uit officiële reacties.

De Indonesische Regering gaat in deze volstrekt niet vrijuit. De toespraken van Sukarno,
zowel met betrekking tot Irian, als met betrekking tot andere aangelegenheden, zwepen de
Indonesische bevolking tegen de Nederlanders en in het algemeen tegen de blanke wereld op. Op
den duur zal Sukarno, die hierdoor sterk in de communistische kaart speelt, daarvan zelf het
slachtoffer worden. Wij hebben de indruk dat figuren als Natsir, Hatta en Rum wel duidelijk
beseffen welke gevaren hier dreigen, maar als zij er niet in slagen om Sukarno onder controle te
krijgen en hem anders te doen spreken en handelen dan in de laatste tijd geschiedde, zien wij de
toekomst zeer donker in.

In dit verband is de uitlating van Sumitro dat de beweging de Regering wel eens over het
hoofd zou kunnen groeien een bewijs, dat ook door hem een juiste diagnose t.a.v. de gevaren
welke Indonesië bedreigen gesteld wordt. Wij zijn het met U eens, dat wij in deze tegenover de
Indonesische Regering eerlijke en krachtige taal moeten spreken, en wij zouden het bijzonder
waarderen, indien U een officiële nota in de geest van Uw 617 en rekening houdende met de
inhoud van dit en vorige telegrammen van mij, zoudt willen ontwerpen en dit ons onverwijld
zoudt willen overseinen, opdat wij hetzij met het Kabinet, hetzij althans met de Minister-
President en andere naast betrokken ministers daaromtrent overleg kunnen plegen. Onzerzijds
kunt U op een spoedig antwoord rekenen.

Intussen zullen wij in de geest van onze wederzijdse telegrammen ter zake ter
Unieconferentie met de hier aanwezige Ministers spreken en wij verzoeken U ook in diezelfde
geest in Indonesië werkzaam te blijven in afwachting van de officiële nota.

Bij ons is de vraag gerezen of het aanbeveling zou verdienen dat U niet alleen Natsir,
maar ook Sukarno persoonlijk in deze tracht te benaderen om ook hem in kennis te stellen van
de Nederlandse visie op de huidige toestand van Indonesië.
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