Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (1 an
Maarseveen, 16 ang. 1950

Mede bestemd voor Stikker en Fockema Andreae. Referte Stikker 125 en Fockema 5.

In mijn 404 gaf ik het relaas van Scheffelaar, zoals hij mij dat kersvers terug uit Makassar
Zaterdagavond mededeelde. Scheffelaar zelf wijst daarin al op het onaanvaardbare optreden van
een deel der Ambonese militairen. Sindsdien door mij van verschillende zijden ontvangen
inlichtingen en indrukken versterken mij in de overtuiging dat dit kleine groepje Ambonezen,
voor wie wij door hun detachering bij de KL verantwoordelijk zijn, zich inderdaad bijzonder
ernstig misdragen heeft en zich zover aan provocaties te buiten heeft gegaan dat bezwaarlijk kan
worden uitgemaakt wie, de KL of de wederpartij, voor het uitbreken van de Makassaarse oorlog
verantwoordelijk is te stellen. Dit schijnt ook te zijn de conclusie van het nog in bewerking zijnde
rapport van de Milexboard, waarover ik U seinde in mijn 413. De door Scheffelaar in mijn 404
genoemde aanwijzingen voor een kwalijke rol van RIS-Defensie zijn, al wil ik ze niet geheel
terzijde schuiven en al wil ik bekennen dat mijn eigen gedachten ook wel in die richting gingen,
strikt genomen niet alle even sterk en zeker niet onverdeeld deugdelijk om als bewijsmateriaal
tegenover starre ontkenning waarde te hebben. Wij kunnen moeilijk ontkennen dat het zenden
van de Kortenaer zonder voorafgaand overleg met de RIS niet overeenkomstig de RTC is
geschied. Al deze overwegingen hebben mij ertoe geleid - daargelaten dat ik in ieder geval het
rapport van de Milexboard zou willen afwachten - mij tot dusverre van publiciteit van het
Nederlandse standpunt te onthouden. Wij kunnen niet voor alle aspecten van het Makassar-
incident op internationale steun rekenen. Wanneer de UNCI zich desgevraagd zou uitspreken
over het feit van het zenden van de Kortenaer zou haar antwoord onvermijdelijk in ons nadeel
uitvallen. Het zal mogelijk zijn in enkele aspecten van het Makassar-incident een alom
aanvaardbare rechtvaardiging van ons optreden te geven. Ik geloof niet dat het verstandig zou
zijn deze punten te publiceren wanneer een aantal andere punten overblijft waar wij aan het
kortste eind trekken. Wij zullen goed doen het Makassar-geval als een geheel te beschouwen en
alsdan staan wij bepaald sterk, zoals ook de RIS zeker niet ontgaat. Vertrouwelijke besprekingen
met UNClI-leden geven de indruk dat de UNCI ons beleid inzake het zenden van de Kortenaer
goedkeurt, ook al zal zij dat formeel nooit kunnen uiten. Cochran gaf mij die goedkeuring
onomwonden en ook Subbarayan en andere buitenlandse vertegenwoordigers hebben zich in die
geest - zij het allen zeer vertrouwelijk - tegenover mij geuit. Overweging verdient ook dat Hatta,
wilde hij politiek aanvaardbaar blijven, wel gedwongen was om in zijn brieven fel te reageren. De
Indonesiérs voelen tegen de achtergrond van hun kostbare pas verworven souvereiniteit in het
zenden van de Kortenaer een vernedering. Gaan wij tegen Hatta's reacties in dan lokken wij
natuurlijk een nieuwe reactie zijnerzijds uit. Ook al zouden wij in die strijd voor het
internationale forum enkele winstpunten boeken, dan zullen die toch juist omdat het
winstpunten zijn onze verhouding met Indonesié niet ten goede komen. Naar mijn vaste
overtuiging kunnen wij niet beter doen dan erop aanspelen dat het Makassar-incident als gesloten
wordt beschouwd nadat de daarbij betrokken KI.-militairen zijn afgevoerd. Hoewel dit aan
Indonesische zijde nog niet overal makkelijk ligt, is ook bij hen een tendens in die richting
merkbaar, zoals bv. bij mijn afscheidsbezoeken aan o.a. Djuanda en Sjafruddin duidelijk was.
Voorts vermindert de publieke belangstelling voor Makassar. De aandacht wordt gevangen door
de pasgeboren eenheidsstaat, de kabinetsvorming en de daarmee samenhangende problemen. In
het licht van het bovenstaande beschouwd vraag ik mij ernstig af of het wel opportuun zal zijn
dat thans Stasvo overkomt om namens de Nederlandse Regering de problemen rond de
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Makassar-affaire te helpen oplossen. Deze twijfel geldt in nog sterkere mate inzake de afvloeiing
van Ambonezen naar Ambon. Inderdaad is het een feit dat het een Kl.-aangelegenheid is, in
zoverre het bij de KL gedetacheerde militairen betreft, doch in wezen betreft het een inwendige
zaak der RIS waar wij op het ogenblik door het zenden van een Staatssecretaris ons niet zo
duidelijk in moeten mengen. Uit de aangekondigde vertrekdatum van Andreae leid ik af dat ook
Uwerzijds op voorafgaand persoonlijk contact met mij wordt prijsgesteld. Ik zou U willen
voorstellen van dat contact de beslissing inzake het overkomen van Andreae alsnog te doen
afhangen.

In Stikker 125 wordt gesteld dat de kwestie van het zenden van de Kortenaer aan de
UNCI zal worden voorgelegd. Dit is niet geheel juist. De UNCI schreef op 11 Augustus (mijn
392) haar aandacht aan die kwestie te zullen geven wanneer daarom door Nederland en
Indonesié gevraagd zou worden en dat zij derhalve het resultaat van overleg tussen beide
Regeringen afwacht, in de hoop dat dit tot een bevredigend resultaat zou voeren. Ik acht de kans
groot dat wanneer wij geen beroep op de UNCI doen, ook de RIS dit zal nalaten.



