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Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen) aan hoge commissaris te Djakarta
(Hirschfeld), 11 aug. 1950

Hedenmiddag hebben Blom en ik Rum ontvangen, die ons een brief overhandigde van de
volgende inhoud:

"Ik heb de eer Uwer Excellentie in opdracht van mijn Regering het volgende mede te
delen: Dinsdagochtend, de 8° Augustus 1950, heeft de Hoge Commissaris van Nederland in
Indonesié (althans de Nederlandse autoriteiten aldaar), H.M.S. 'Kortenaer', welke zich op dat
moment op de rede van Surabaja bevond, opdracht gegeven om naar Makassar te varen teneinde
te intervenieren met het gebeurde te Makassar.

Van de opdracht is door de Hoge Commissaris van Nederland wel mededeling gedaan
aan de Minister-President Hatta, doch nadat de genoemde oorlogsbodem reeds was vertrokken.

Naar de mening van mijn Regering is dit in strijd met wat bepaald is in art. 12 van de
'Regelingen betreffende de Ned. zeestrijdkrachten in Indonesia na de Souvereiniteitsoverdracht’,
gesloten ter Ronde Tafel Conferentie. Immers de 'Kortenaer' is een der schepen van de Ned.
Koninklijke Marine, welke de in art. 7 genoemde taken verricht in Indonesia. Dientengevolge is
zij gehouden zich te richten naar de aanwijzingen en opdrachten van de Regering van de VSI en
voor de uitvoering daarvan verantwoording schuldig aan de Regering van de VSI. Overleg
vooraf met de Minister van Defensie van de RIS is niet gepleegd.

De Regering van de RIS moet met leedwezen constateren, dat bovengenoemde
handelingen in strijd zijn met de samenwerking in Unieverband. Met nadruk moet worden
opgemerkt, dat, nadat velerlei moeilijkheden zijn gerezen welke alle zijn veroorzaakt doordat de
Nederlandse autoriteiten niet bij machte waren om de onder hun gezag staande strijdapparaten
onder bedwang te houden, bovengenoemde handelswijze wel scherp indruist tegen de geest van
samenwerking en ten enen male onaanvaardbaar voor de Regering van de RVSI.

Op grond van het bovenstaande ben ik door mijn Regering geinstrueerd om bij Uw
Regering op aan te dringen de aan de 'Kortenaer' gegeven opdrachten ten spoedigste in te
trekken.

Uwe Excellenties gelieven de hernieuwde verzekering mijner hoogachting te willen
aanvaarden'.

Ik heb Rum medegedeeld, dat wij reeds door Uw bemiddeling een verzoek van dezelfde
strekking hadden gekregen en wat wij daarop geantwoord hadden. Het bleek dat Rum daarvan
alleen uit de kranten kennis droeg. Ik heb voorts met Rum afgesproken, dat ik deze brief ter
sprake zal brengen in de Ministerraad van Maandag a.s. en dat hij dan Dinsdagmorgen mijn
antwoord kan tegemoetzien. 1k heb daaraan toegevoegd, dat de kwestie van de terugroeping van
de 'Kortenaer' dadelijk onder ogen zou worden genomen en dus niet tot Dinsdag zou blijven
liggen. Te Uwer persoonlijke informatie diene, dat de Regering het op prijs zou stellen, indien de
omstandigheden het zouden toelaten de 'Kortenaer' spoedig te doen terugkeren.

Aan Rum heb ik voorts gezegd, dat alle moeilijkheden van ernstige aard, die tussen
Indonesié en Nederland rijzen altijd weer hun oorzaak vinden in het KNIL. Ik deelde hem mede,
dat wij zeer gaarne zouden zien, dat de liquidatie van het voormalige KNIL kon worden voltooid
door de afvoer van de KNIL-soldaten naar Ambon en dat wij daarom zoveel prijs zouden stellen
op een vreedzame bijlegging van het Ambonconflict.

Blom vroeg aan Rum of hem nog iets naders bekend was van de vredesmissie van
Leimena, waarop Rum ontkennend antwoordde. Rum zeide, dat alleen de groene en rode
baretten de toestand in Ambon vertroebelden en dat destijds de Indon. Regering daarom
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verzocht had hen niet naar Ambon te brengen. Wij hebben daarop geantwoord, dat het
overbrengen naar Ambon blijkbaar geschied is om wraaknemingen op hen te voorkomen. Rum
achtte de vrees hiervoor niet gegrond, zeker niet wanneer deze baretten naar een grote plaats als
Djakarta zouden worden gebracht. Ik heb aan Rum verklaard, dat de Ned. Regering gaarne het
incident zo spoedig mogelijk gesloten zou zien, maar dat daartoe zou bijdragen, indien men aan
Indon. zijde toch het besef had, dat het beschieten van kampen waarin vrouwen en kinderen
waren niet een juiste reactie was op de gebeurtenissen, die men ter rechtvaardiging daarvan
aanvoert (neerhalen van vlaggen, dood van een Apris-man), te meer omdat deze gebeurtenissen
niet ter kennis waren gebracht van onze Hoge Commissaris met het verzoek de schuldigen te
straffen.

Het bezoek van Rum duurde kort, daar hij een bezoek van Van Roijen verwachtte.



