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Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Peters), 14 nov.
1951

Mede voor Lieftinck, v.d. Brink, Wemmes en Blom.
Door de verwikkelingen in de afgelopen week had Djuanda pas vandaag gelegenheid

Speekenbrink te ontvangen, die belet had gevraagd teneinde de in het eerste gedeelte van Minuor
135 vervatte mededelingen inzake de 200 m/m lening te doen. Djuanda verklaarde zich met deze
Nederlandse faciliteit ingenomen, doch greep daarna de gelegenheid aan om zijn ongerustheid te
uiten over het opnieuw opgelaaide Iriangeschil. Uit zijn opmerkingen bleek, dat ook hij de
Nederlandse houding gedeeltelijk verklaarde uit de wens om zo lang mogelijk dit territoir nog in
Nederlands bezit te houden. Een tegenopmerking van Speekenbrink, die vergezeld was van
Cator, dat Djuanda dit verkeerd zag, doch de verklaring moest zoeken in het gevoel voor
verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de bevolking van Nieuw-Guinea en voor het
geven van een kans aan genoemde bevolking om te gelegener tijd over haar eigen status te
beslissen, werd belangstellend aangehoord, doch werkte zeker niet overtuigend. Djuanda
verklaarde daarom persoonlijk te prefereren de zaak maar te laten uitzieken, aangezien iedere
koloniale situatie als niet meer passend in de tijdgeest toch binnenkort tot het verleden zal
behoren. Politiek was dit echter onmogelijk. Djuanda informeerde nog belangstellend naar de
procedure van de Grondwetsherziening, die onzerzijds werd verklaard en door Djuanda in
overeenstemming werd bevonden met hetgeen Supomo hem had uitgelegd. Belangrijk is echter,
dat Djuanda in de loop van het gesprek uitdrukking gaf aan zijn vrees, dat zakelijke belangen bij
voortbestaan van het geschil zouden worden achtergesteld bij de politieke argumenten, waarbij
het Indonesisch parlement zulk een belangrijke rol speelt. Letterlijk verklaarde hij op een gegeven
moment, dat men bij het voortbestaan van het geschil aan Nederland niet zou gunnen wat men
wel aan andere landen geeft. Deze uitspraak werd gedaan in het kader van een betoog zijnerzijds,
dat Indonesië zeker gebaat zou zijn bij veel technische hulp van Nederlandse kant. Speekenbrink
trachtte Djuanda nog uit zijn tent te lokken met de vraag waarom Indonesië, wanneer het zo zeer
overtuigd was dat Nederland ten onrechte Indonesische gebied bezet hield, niet om een uitspraak
van het Internationale Gerechtshof verzocht. Hierop was het antwoord, dat Djuanda hiervan een
voorstander zou zijn wanneer hij zeker wist, dat de uitslag gunstig zou zijn voor Indonesië, doch
dat dit laatste niet het geval zijnde de voorkeur werd gegeven aan een andere procedure. Aan het
slot van het gesprek maakte hij -naar Speekenbrink's mening doelbewust- de opmerking, dat hij
verwachtte, dat, wanneer de nieuwe onderhandelingen over Irian niet tot het door Indonesië
gewenste resultaat zouden leiden, een eenzijdige oplossing van de Unie daarvan het gevolg zou
kunnen zijn.

Zoals gezegd ging het initiatief tot het gesprek geheel uit van Djuanda, zodat
Speekenbrink goed meende te doen om hem maar eens te laten praten zonder uiteraard zelf enig
standpunt in te nemen. Op de opmerking over de eventuele opzegging van de Unie werd dan
ook evenmin commentaar gegeven. Wel kwamen in het gesprek ook nog even de voorgenomen
luchtvaartonderhandelingen ter sprake; zulks naar aanleiding van een verzoek van Speekenbrink,
dat enige weken geleden aan Djuanda was gedaan om daarover eens nader bericht te mogen
ontvangen. Djuanda's uitspraak was thans, dat deze onderhandelingen niet kunnen aanvangen
voor zijn terugkeer uit Japan, hetgeen betekent niet voor Januari a.s. Overigens verdient ook in
dit opzicht Djuanda's hiervoren gememoreerde uitspraak over een achterstellen van zakelijke
belangen en het eventueel niet gunnen aan Nederland wat men aan andere landen wel wil geven,
de volle aandacht.

De conclusie is, dat Djuanda de gelegenheid heeft aangegrepen om zijnerzijds een
duidelijke waarschuwing te geven aangaande het Indonesische standpunt. Het bovenstaande
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moet dus worden gezien als een tactische manoeuvre, waarvan echter het belang mijnerzijds
zeker niet wordt onderschat.


