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Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Buitenlandse Zaken (Stikker), 12 april 1951

Mede bestemd voor Minuor.
Uiterlijk maakt het verloop van de kabinetscrisis een Westers democratische indruk. Zo

ziet de Indonesische publieke opinie het zelf ook. Men heeft zelfs het nieuwe instituut van een
Commissie van Goede Diensten voor dit geval uitgevonden. Alles 'net of het echt is'! maar daar
achter ontwikkelt zich een achtergrond, die weinig reden tot bevrediging geeft. Ingewijden zien
met bezorgdheid, dat het persoonlijk prestige van de President steeds meer de inzet wordt.
Sukarno aanvaardt moeilijk de boeien van de constitutionele dwangbuis. Van zijn
volksleiderschap heeft hij nooit afstand willen doen. Tegenstelling al gauw begonnen toen de
President, met zijn buiten het Kabinet om op 5 October gehouden anti-Nederlandse rede, de
perken overschreed en sindsdien is een strijd achter de schermen met het Kabinet Natsir
ontstaan, waarbij de President zich voortdurend meer in een hoek gedrongen zag. Een bittere pil
was het voor Sukarno dat hij eind verleden jaar, gedwongen door het Kabinet, zijn met veel
ophef aangekondigde Nieuw-Guinearede niet mocht houden. Zijn reis naar de Philippijnen heeft
zeker niet tot het gehoopte succes geleid en de ijdelheid van de President niet voldoende
gestreeld: Regering heeft Sukarno daarbij ook zeker niet geholpen. Ontwikkeling van Irianaffaire,
culminerend in het mislukken van de Nieuw-Guineabesprekingen, was uiteraard het zwaarste
prestigeverlies voor de President. Toch zag hier de President zijn kans, daar het mislukken van de
Nieuw-Guineaonderhandelingen ook een zware politieke nederlaag voor Natsir, Rum c.s.
uitmaakte. Zijn 'martelaarsrede' van 30 December was de aanvang van zijn offensief. Sindsdien
heeft de ontwikkeling de President in de kaart gespeeld doordat het Kabinet Natsir geen enkel
succes meer bereikte in verhouding met Nederland waarvoor onverschilligheid steeds meer plaats
is gaan innemen van geïnteresseerde emotie. Nieuw-Guineaparagraaf van nieuwe Nederlandse
Kabinet, het voortbestaan van het zelfs bij Rum onpopulaire Minuor in oude vorm, worden als
consequenties gezien van het slappe beleid van Rum: dat meer en scherpere reacties zijn
uitgebleven is toe te schrijven aan de sindsdien hier volkomen verdwenen belangstelling voor de
Uniegedachte (niet te verwarren met politiek van nauwe samenwerking tussen Nederland en
Indonesië, die nog steeds veel voorstanders heeft). Begrijpelijkerwijze is daarom door de
tegenstanders van het Natsirkabinet de verhouding met Nederland tot inzet gemaakt (zelfs de
motie van Hadi Kusumo heeft PNI laten vallen) van het conflict. Rum moet van zijn kant nu wel
vasthouden aan zijn politiek tegenover Nederland - waarvan hij overigens een overtuigd
voorstander is, zij het dan dat ook hij weinig voor de Unie meer voelt - maar versterkt zodoende
zijn tegenstanders. Daarom stelt Rum zijn wens om Unie en RTC-overeenkomsten niet zonder
meer op te zeggen, in het kader van de algemene buitenlandse politiek van een nieuwe staat. Zo
bang moet Rum zijn voor 'pro Unie en RTC' te worden gehouden, dat Masjumi zich heeft
verdedigd tegen 'in discrediet brengen' van de partij door de bewering dat Masjumi tegenstander
zou zijn van annulering Unie en herziening RTC: het gaat om modus aldus 'verontschuldiging'.
Onder deze omstandigheden is de verhouding met Nederland een van de hoofdpunten geworden
in de strijd tussen Masjumi en PNI, welk verloop daardoor ook voor Nederland meer dan
bijzonder belang heeft verkregen. Echter ook om andere reden. Steeds meer ontaardt strijd
tussen PNI en Masjumi in tegenstelling tussen Masjumi en President: wat in dit geval m.i. dreigt
te ontaarden in tegenstelling tussen constitutioneel aanvaarde regeringsvorm en een door
President zoal niet in naam dan toch in wezen nagestreefd presidentieel systeem. Wint Masjumi
dan zal dit neerkomen op een nieuw, ditmaal zeer groot, persoonlijk fiasco voor de President en
dan dreigt het gevaar dat de President verder weinig kieskeurig zal zijn in het kiezen van zijn
middelen en van zijn politieke partners. Want Sukarno zal niet gelaten een nederlaag aanvaarden.
Wint PNI, dat wil zeggen President, dan dreigen, met Masjumi en haar grote aanhang in
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oppositie, binnenlandse politieke verhoudingen daaronder zeer ongunstig te worden beïnvloed.
Kleine, vooral extreme, partijen zullen om PNI vereiste meerderheid laten behouden,
voortdurend verdergaande eisen kunnen stellen en Sukarno zal steeds meer partijman moeten
worden in plaats van constitutioneel Staatshoofd. Onrust in het land zal toenemen en daarmede
de onveiligheid. Was Sukarno een geëquilibreerde, werkelijk krachtige figuur dan zou een sterke
regering onder leiding van de President het land eerder ten goede komen en te prefereren zijn
boven het tegenwoordige dilettantistische quasi-democratisch partijgedoe. Maar van deze ijdele
en Nederland weinig welgezinde man is op dit gebied weinig te verwachten, zeker zou dergelijk
regiem voor ons ongunstig zijn.

Toen ik Rum vroeg of mijn hierboven weergegeven visie in het algemeen juist was,
antwoordde hij cryptisch dat dit wel de visie van de ingewijden was. Hem vragende of de
President aan de Sultan een leidende rol toedacht, deelde hij mij in strikt vertrouwen mede dat
Sukarno de Sultan het formateurschap had aangeboden, maar dat deze had geweigerd, omdat hij
con amore met het Natsir-kabinet had meegewerkt en deszelfs beginselen deelde. Deze analyse
zou bevestigen mijn bekende opvattingen
1. dat mislukken van Nieuw-Guinea-ministersconferentie ontwikkeling van Nederlands-
Indonesische betrekkingen veel sterker in ongunstige zin heeft beïnvloed dan in Nederland
wellicht algemeen wordt gerealiseerd;
2. dat, welke de oplossing van de crisis ook zal zijn, ontwikkeling van bedoelde verhoudingen
ongunstig zal beïnvloeden.

Wij zullen mijns inziens onder alle omstandigheden hebben te realiseren dat wij niet
kunnen voortgaan Indonesische geliefde 'aan lijntje houden' en dat ook 'bevriezings-' en 'cold
storage'-methoden zich weinig eigenen om oriëntaals sentiment aanwakkeren.


