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Gouverneur van Nieuw-Guinea (\VVan Waardenburg) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
(Peters), 20 nov. 1951

In verband met het Indonesisch rumoer nopens het plan van de Nederlandse Regering
om in de Grondwet Nieuw-Guinea met name te noemen als een onderdeel van het Koninkrijk en
voorts als klaarblijkelijk gevolg van de onbehaaglijke stemming hier te lande met betrekking tot
de toekomstige status van Nieuw-Guinea, is mij, bij monde van Nicolaas Jouwe, de suggestie
voorgelegd of het niet gewenst zou zijn, dat een delegatie van prominente Papoeas via Den Haag
naar Djakarta zou reizen. Het doel van deze reis zou zijn om, na met de Nederlandse Regering
overleg te hebben gepleegd, het standpunt van de Papoea-bevolking tegenover de Regering van
Indonesié, met inbegrip van het Indonesische Parlement en Sukarno, uiteen te zetten en te
verdedigen en zulks om te pogen tot overeenstemming te komen over de vraag wie voorshands
het bewind over Nieuw-Guinea zal voeren. (Didamai). De Papoea-vertegenwoordigers zouden
daarbij dan kunnen stellen dat en toelichten waarom hun volk, tot het ogenblik waarop hun
zelfbestuur kan worden verleend, de voorkeur geeft aan het bewind van Nederland, in dier voege
evenwel dat een dusdanige bewindvoering niet zou hoeven uit te sluiten, integendeel zelfs als
voor de hand liggend zou meebrengen, dat op grond van de geografische ligging van Nieuw-
Guinea ten opzichte van Indonesié als wegens de in verschillende opzichten aanwezige
lotsverbondenheid tussen de volkeren van Indonesié en van Nieuw-Guinea, vriendschappelijk
onderlinge contacten en nauwe relaties onderhouden zouden kunnen worden, op cultureel gebied
bijvoorbeeld door in Indonesié een deel van de Papoeajeugd te doen opleiden. Dit denkbeeld
werd door Jouwe gemotiveerd waarbij hij er ondermeer op wees dat een dergelijke stap, waarbij
dus belanghebbende autochtonen in de gelegenheid zouden worden gesteld zelf hun eigen zaak te
verdedigen op het grondgebied van de ‘tegenstanders’, stellig niet zou nalaten niet alleen
Indonesié een diepe indruk te maken, maar in het bijzonder ook in het buitenland.

Hoewel het bovenvermelde idee zo gezien niet dadelijk als absurd terzijde zou hoeven te
worden gelegd, zijn mijn adviseurs en ik van mening dat hierbij bedacht dient te worden, dat
bedoeld denkbeeld vooral begrepen en uitgelegd moet worden als een symptomatisch gevolg van
het verschijnsel van een zich verder ontwikkelend omschakelingsproces, dat geworteld is in een
reeds eerder gesignaleerd gevoel van groeiende onzekerheid onder de Papoeas nopens de
uiteindelijk te verwachten houding van de Nederlandse Regering tegenover de steeds
luidruchtiger en agressiever eisen van Sukarno cum suis, welke practisch dagelijks beluisterd
kunnen worden via Radio Djakarta en Makaser. Het schijnt dat bij velen de neiging steeds groter
wordt om zich door distantiéring van Nederland 'in te dekken' tegen eventualiteiten, een naar
mijn mening wel zeer bedenkelijk angstverschijnsel, dat zich ook steeds duidelijker bij Jouwe
manifesteert. 1k heb Jouwe uiteengezet, dat alle oprecht bedoelde pogingen, welke door de
Nederlandse Regering waren ondernomen om ten aanzien van het geschil over Nieuw-Guinea tot
overeenstemming te komen met de Indonesische Regering, tot dusver steeds weer schipbreuk
hadden geleden. De reden hiervan was dat de Indonesische Regering op halsstarrige wijze alleen
tot onderhandelen bereid bleek te zijn nadat de overdracht van de soevereiniteit over Nieuw-
Guinea zou hebben plaats gehad, althans nadat de Nederlandse Regering zou hebben verklaard
daartoe te zullen overgaan. 1k vervolgde met te verklaren dat derhalve - geheel afgescheiden van
de staatsrechtelijke merites daarvan - de ook door de autochtone missie te ondernemen poging
om door middel van directe onderhandelingen met Regeringsinstanties van Indonesié tot een
vergelijk te komen, wel zeer geringe vooruitzichten opent, dat de Indonesische Regering haar
hardnekkig volgehouden primordiale eis als voren bedoeld zou laten vallen. Een eis welke door
de Nederlandse Regering uiteraard niet aanvaard kan worden. Met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid kan worden voorspeld, dat de eventuele komst naar Djakarta van een uit
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autochtone bestaande delegatie slecht voor propagandistische doeleinden zou worden uitgebuit
op de eigenaardige wijze zoals wij nu jaar en dag gewend zijn. Ik vlei mij allerminst met de hoop,
dat ik Jouwe tot inkeer heb gebracht, hoe dit ook zij, het wil mij alles bijeen voorkomen dat
voortaan, minder dan ooit, voedsel ware te geven aan de gedachten dat Nederland ten slotte toch
voor de voortdurende aandrang om de soevereiniteit aan Indonesié over te dragen, zal zwichten.
In mijn VTh wees ik ook op de gevaarlijke implicaties hiervan. Ik teken hierbij aan dat door mij
binnenkort een voorstel ingediend zal worden om toe te staan, dat Jouwe voor 2 jaar naar
Nederland wordt gezonden met een studieopdracht, hetgeen om verschillende redenen steeds
meer wenselijk voorkomt.



