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Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Buitenlandse Zaken (Stikker), 25 oktober 1951

Mede voor Peters. De VN dag van gisteren heeft een onverkwikkelijk einde genomen. De dag
begon met het hijsen van de VN vlag op Luar Negeri, waarbij Subardjo een korte rede hield,
waarop niets aan te merken viel. Ik sprak hierover tegenover Subardjo mijn bevrediging uit.
Daarop volgde de opening van de VN tentoonstelling door Henry Fast, hoofd van voorlichting
van VN afdeling van het Verre Oosten, met eveneens volkomen onschuldige speech van
Mononutu. 's Avonds werd het Corps Diplomatique uitgenodigd op een ten paleize. Ietwat
verdacht was de ongewone vriendelijkheid van Subardjo, die terwijl wij op de President wachtten
naast mijn echtgenote kwam zitten en haar zijn reisplannen ontvouwde: iets dat verlegen
Subardjo weinig ligt. Even voor het binnenkomen van de President kwam de Secretaris Generaal
van Luar Negeri naar mij toe met de mededeling dat de rede, die de President zou uitspreken
enige passages over Irian inhield en dat 'zij' er niet in geslaagd waren de President tot andere
gedachten te brengen: Darmasetiawan hoopte dat ik geen aanstoot eraan zou nemen. Ik
antwoordde koel dat ik een en ander aan mijn Regering zou overbrengen.

De speech overtrof mijn somberste verwachtingen. De volledige tekst zend ik U
luchtgewijs. Tot goed begrip van hetgeen volgde is echter noodzakelijk dat ik hieronder enige
voor ons belangrijke passages weergeef.

Na een historisch overzicht te hebben gegeven van verschillende pogingen tot vestigen
van internationale rechtsorde, waarbij Pierre Dubois, Henri de IVe, William Penn, Rousseau,
Bentham en Kant genoemd, doch Grotius is overgeslagen, wees de President er op dat zwakte
van Volkenbond was, dat de koloniale volken daarin niet vertegenwoordigd zijn. Vervolgens
overgaande op Atlantic charter deelde hij enige klappen uit aan Geallieerden: verklaring van
Atlantic charter was alleen bestemd om steun te krijgen in oorlog, maar nauwelijks was de inkt
opgedroogd of de Geallieerden verklaarden 'in krachtigst mogelijke taal' dat het
zelfbeschikkingsrecht niet gold voor hun koloniën; Indonesië had gehoopt dat
onafhankelijkheidsverklaring begrepen zou en dat het op toezeggingen der Geallieerden zou
kunnen vertrouwen, maar het vergiste zich daarin naïevelijk; het aangekondigde doel van landing
der troepen van SEAC (bevrijding van krijgsgevangenen) was slechts een voorwendsel om de
Nederlandse troepen naar Indonesië te brengen; de President stond thans nog verbaasd over het
geduld door Indonesië tegenover zoveel verstoktheid betoond.

Daarna richtte Sukarno zijn aanval speciaal tegen Nederlanders: na Linggadjati was
gebleken wat zij in het schild voerden; te Malino hadden zij een complot gesmeed om Indonesië
in 16 stukken te verdelen; hun 'politie actie' was de grootste sedert Hitler zijn 'politie actie' tegen
de Polen had ingezet, maar deze moedwillige aanslag riep het geweten van de wereld wakker; er
werd opnieuw onderhandeld, maar midden in de onderhandelingen sloegen de Nederlanders
opnieuw toe.

Na deze felle verwijten over het verleden, klonken passages over Irian en de opzegging
van de Unie vrij tam. Terecht merkte Subardjo op, dat zijn hoorders wel de indruk zouden
hebben gekregen dat zij tegen Nederland geïnspireerd was door kwaadwilligheid. Zijn wrok was
echter niet gericht tegen de Nederlanders, maar tegen 'systemen'. Als alle geschillen tot het
verleden behoorden, zou hij de eerste zijn de Nederlanders als goede vrienden te begroeten. Deze
rede maakte op alle niet Indonesische aanwezigen een bijzonder onaangename indruk; niet zo
zeer om bepaalde onaanvaardbare eisen of stellingen als wel om het feit dat de President het
nodig vond op deze aan de United Nations en de vrede gewijde dag zijn gasten in Engels te
vertellen welkeen lage dunk hij van hun landgenoten had. Zeer geringe applaus kwam dan ook
vrijwel uitsluitend van Indonesische zijde. Daarna verzocht de President de Chefs van Missie
hem te volgen naar een zaal waar buffel dinner werd geserveerd.
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Ik moest beslissen wat te doen. Van het HC was een 25tal leden aanwezig: uiteraard
verreweg de grootste collectiviteit. Weggaan was een goede demonstratie geweest - de
mogelijkheid er van werd mij door enkele collega's aan de hand gedaan - maar het zou grof zijn
geweest en incorrect tegenover Staatshoofd, daar het buffet supper ook een onderdeel van de
uitnodiging was en dus 'high command'. Ik besloot te blijven, dat het gehele HC personeel zich
om mij heen zou scharen, dat wij in een eigen hoek van de zaal zouden gaan staan, dat wij geen
contact met iemand zouden zoeken, niets zouden eten of drinken - het is bekend hoe het
afwijzen van gastvrijheid door Adat wordt beschouwd - en als eersten zouden verdwijnen na het
vertrek van de President. Ik zag hierin een veel duidelijker manifestatie dan bij vertrek, zonder dat
ons later een terecht gebrek aan vormen zou kunnen worden verweten. Bovendien wilde ik de
ontwikkeling in de hand kunnen houden en geen conflict riskeren, waarvan ik het gevolg niet kon
overzien, terwijl ik tenslotte overwoog dat noch mijn voorganger, noch ik, noch mijn
plaatsvervanger vroeger bij andere barre redevoeringen het paleis voor het vertrek van de
President hebben verlaten. Op een dergelijke reactie hadden de Indonesiërs niet gerekend; zij
wisten kennelijk niet wat te beginnen. Sukarno kwam op ons als eersten toe om ons de hand te
schudden: wij zeiden geen woord. Daarna kwam de President ons gezelschap persoonlijk vragen
ons te willen bedienen, wat geen van ons deed. Ten tweede male trachtte de President later met
mijn vrouw contact te zoeken. Toen dit niet gelukte ging hij met zijn twee adjudanten in een hoek
van de zaal zitten eten, gedurende welk proces niemand behoefte bleek te gevoelen bij hem zijn
opwachting te komen maken. Bevriende collega's kwamen ons begroeten en sympathie betuigen.
Darmasetiawan deed vergeefse poging om aan te pappen. De situatie werd steeds pijnlijker voor
de Indonesiërs: uiteraard was elke 'stemming' ver te zoeken. Blijkbaar werd Supomo de meest
geëigende figuur gevonden om het ijs te breken. Hij deed geen enkele poging de rede van de
President te rechtvaardigen en betreurde verloop van zaken bijzonder. Wel bracht hij naar voren
'een lichtpunt' te weten dat de President het op 17 Augustus jl. door hem verkondigde standpunt
ten aanzien van verband tussen Irian en opzegging van de Unie thans had verlaten. Ik vond geen
aanleiding stug tegen Supomo te zijn, maar uitte de vrees dat deze rede niet zou bijdragen tot
veraangenaming van de sfeer der onderhandelingen. Het was mij zekere voldoening toen later
ondanks deze houding, Subardjo naar mij kwam in plaats van omgekeerd. Ik gaf hem de
verzekering dat ik tegenover mijn Regering geen enkele verzachtende omstandigheid voor de rede
van de President zou aanvoeren. Ik wees er op dat de President zo zeer het accent op
democratische staatsvorm had gelegd en wees op de grondwet waarbij mijn conclusie dat de RI
Regering voor deze speech verantwoordelijk is. Subardjo noch Supomo deed een enkele poging
om hun President te verdedigen. Het viel mij op dat de voor de Ministers bestemde banken zo
slecht bezet waren, dat het publiek twee rijen moest opschuiven. Zelfs de Minister-President
ontbrak. Hedenmorgen zie ik Subardjo.


