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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te Djakarta
(Van Bylandt), 24 sept. 1953

23 dezer ontving ik Susanto, die mij aide-mémoire overhandigde, waarvan inhoud exclusief
beleefdheidsformules als volgt luidde.
1. Tijdens het onderhoud dat de Excellentie Minister H.J. Luns met de Vertegenwoordiger van de
Republik Indonesia heeft gehad op de 20e Augustus jl. werd verklaard, dat het overbrengen van Ir.
Manusama van Irian naar Nederland zou plaatsvinden onder het beding dat de Heer Manusama zich
als vreemdeling zou dienen te onthouden van iedere politieke activiteit.
2. Blijkens mededelingen in de Nederlandse pers zou de Heer Manusama op de 11e September 1953
een besloten politieke persconferentie hebben belegd te Den Haag, waarbij vele
persvertegenwoordigers aanwezig waren en tevens de bewering heeft geuit zich nimmer aan de
beperkingen te zullen houden.
3. Met verwondering heeft het Hoge Commissariaat van de Republik Indonesia dan ook ervan
kennis genomen dat deze politieke activiteit mocht doorgaan daar immers reeds voor zijn vertrek
naar Nederland Ir. Manusama was duidelijk gemaakt dat hij, overeenkomstig de voorwaarden waarop
hem is toegestaan zich naar Nederland te begeven, zich moest onthouden van iedere politieke
activiteit en hem op Schiphol naar zijn eigen zeggen nogmaals was bericht dat het hem verboden is
op openbare of besloten bijeenkomsten te spreken.
4. Aangezien bovengenoemde persconferentie, ook naar het oordeel van de Heer Manusama zelf in
flagrante strijd is met de voorwaarden van de hem verstrekte instructies, zou het Hoge
Commissariaat van de Republik Indonesia zeer gaarne vernemen welke maatregelen de Nederlandse
Regering zal nemen om te voorkomen dat Ir. Manusama c.s. die politieke activiteiten zou
voortzetten.

Ik maakte Susanto duidelijk, dat het voorshands uitblijven van correctieve maatregelen naar
aanleiding van Manusama's optreden bewust geschiedde, uit overweging, dat Ir. Manusama een
emotioneel mens is, die door zijn ervaringen geheel overspannen is geraakt. Onmiddellijke
maatregelen zouden hem wellicht tot nieuw verzet hebben geprikkeld en aan 'Door de eeuwen
Trouw' cs. gelegenheid hebben geboden verder te ageren, met mogelijkheid van repercussies in
Ambonezenkampen, waar tot nu toe nauwelijks reacties waarneembaar zijn geweest.

Op Susanto's vraag of dan in elk geval maatregelen tegen Ir. Manusama zouden worden
genomen, indien hij tot actie van ernstiger karakter over zou gaan, antwoordde ik zulks wel te
verwachten. Susanto informeerde in dit verband naar de mogelijkheid Manusama gevangen te zetten.
Ik bevestigde het bestaan van deze mogelijkheid, doch wees er op, dat men dan van hem een
martelaar maakt, zodat hiermede het probleem Manusama noch dat der Ambonezen in het algemeen
waarover Indonesië en wij gelijk denken, nader tot zijn oplossing zou komen, omdat uitzetting
practisch onmogelijk is.

Ik deelde Susanto mede, dat wij Ir. Manusama niet onnodig willen irriteren, zodat wij ook, als
hij toestemming verzocht om naar Zwitserland te gaan, dit niet zullen weigeren. Hij verzocht
namelijk toestemming  voor een bezoek aan het centrum van de beweging voor morele
herbewapening.

Susanto bleek nog niet op de hoogte van de aan Wairisal verleende toestemming om naar
Indonesië terug te keren. Ik wees hem er op, van hoeveel belang het is, met het oog op de invloed
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welke de wijze van behandeling van Wairisal kan hebben op de houding der Ambonezen in
Nederland voor wat betreft eventuele repatriëring, dat tegen Wairisal geen represailles worden
genomen, Susanto stemde hiermede in en was zelfs van oordeel dat men Wairisal wel in de
Molukken moest toelaten en hem vervolgens een bezoek aan Nederland moest laten brengen.


