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Ambassadeur te Washington (Van Roijen) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 7 okt. 1953

Minister Luns, die onmiddellijk na het hieronder vermelde onderhoud naar New-York
moest vertrekken, verzocht mij U over zijn gesprek van hedenmorgen met Robertson (Assistant
Secretary of State Eastern Affairs) verslag uit te brengen.

Luns bracht onder andere de kwestie Nieuw-Guinea ter sprake. Robertson bleek
persoonlijk sympathiek te staan tegenover het Nederlandse standpunt. Hij zei letterlijk:
'Personally I should much rather see you there than the Indonesians with their wobbly
government'. Hij vertelde nog niet lang geleden de kwestie Nieuw-Guinea met Dulles te hebben
besproken en van deze de indruk te hebben gekregen, dat er van de zijde van de VS niets zou
worden ondernomen wat het Nederlandse standpunt nadelig zou kunnen beïnvloeden. Hij
voegde hieraan toe, dat men zijn inziens echter voorzichtig moest zijn, aangezien men van VS
zijde door een pro-Nederlandse houding aan te nemen meer kwaad dan goed zou kunnen doen.
Hij meende dan ook dat de meest strikte neutraliteit (welke dus ook door Nederland zou worden
beschouwd als niet-inmenging) onder de omstandigheden was geboden.
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