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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan ambassadeur te Washington
(Van Roijen), 13 april 1953

* Dit telegram werd onder de nos. 3 en 23 tevens aan de posten te Mexico en Rio de Janeiro
gezonden.

Sinds enige tijd bevinden zich in Nieuw-Guinea ingenieur Manusama en Wairisal, die
respectievelijk de functies vervulden van Minister van Oorlog en Minister President der
zogenaamde Republiek der Zuid-Molukken en, die, vergezeld van vijf andere functionarissen van
deze 'Republiek’, uit Ceram vluchtten. In Nieuw-Guinea werd hun asiel verleend, alwaar hun
langere aanwezigheid politiek ongewenst is in verband met het grote aantal in Nieuw-Guinea
werkzame Ambonezen, die met de RMS-beweging sympathiseren. Op grond van humanitaire
overwegingen is terugvoering naar de RI niet aanvaardbaar. Eveneens is het politiek ongewenst
hen naar Nederland te doen overkomen, aangezien zulks tot nieuwe onrust onder de hier te lande
vertoevende Ambonezen zou leiden. Wij verzoeken U de Regering te Uwent officieus te
benaderen, of deze bereid is deze personen tijdelijk op te nemen teneinde Nederland te helpen uit
deze impasse te geraken. Daarbij kan worden gesteld, dat ten eerste officieus voor voldoende
middelen voor onderhoud zal worden gezorgd en ten tweede dat zij, indien zij tot ongewenste
vreemdelingen in hun gastland zouden verworden, naar Nieuw-Guinea c.g. Nederland zullen
kunnen worden teruggevoerd.

Te Uwer persoonlijke informatie zullen U per brief nadere bijzonderheden worden
toegezonden omtrent Manusama c.s. en hun betekenis voor de actie der RMS.

Kenmerk: Beyen/Luns 66.
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